
DE ANTI-CHRIST

(uit F«rz««)

Het is Nero niet
noch Napoleon
maar de zoon van een Christen
die uw vijand zal zijn.
hij heeft uw woord op zijn lippen
hij is vroom
en barmhartig
en spreekt gaarne over u.
hij zal geen wereldrijk stichten
noch omgang hebben
met vele vrouwen,
hij zal geen daden bedrijven
van geweld.
maar zijn rechtzinnigheid
zal u dooden
als een langzaam werkend vergif.

en wanneer het gaat
om ons leven
zult gij alleen staan.
dan zal hij tot u komen
voor den kus
en hij zal een held worden genoemd
en de verlosser.
en gij zult Judas zijn
die den Meester
verried!
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